
Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Lis Meulepas
echtgenote van AloTs Knapen

Zijwerd geboren in Antwerpen op 26 maart 1932
en is overleden in Mechelen op 12 oktober 2013.

De uitvaartplechtigheid met de asurne waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk
van Sint-Jozef Battel, Wolverbosstraat in Mechelen (Battel) op ZATERDAG 19 OKTOBER 20í3 om í1.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 11.10 uur.

Liever geen bloemen.

Nadien zal de asurne een speciale plaats krijgen thuis in haar vertrouwde omgeving.

Dit melden u:

Aloïs Knapen, haar echtgenoot,

Dirk Knapen,
lngrid en Patrick Knapen - Redant,

Mickey,
Siri,
Tori en Jochen,
Finley,

Wim en lris Knapen - Deceuyper,
Stig en Katrien,
Kjell, haar kinderen en kleinkinderen.

Haar broers, zussen, schoonbroers, neven en nichten.

De families Meulepas en Knapen.

Met dank aan haar huisarts dokter Laarmans en de familiehulp Monique voor de goede zorgen.

Rouwadres: Hogeweg 94, 2800 Mechelen
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